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Devrim Stratejisi ve Taktikleri İçin Pratik Bir Kılavuz 


kaydeden David Myatt 


Birinci Bölüm Teorisi: 


Silahlı Ayaklanma mı, Lidersiz Direniş mi, Yasal Hareket mi? Şu Anki Durumumuz: 

Aryan kültürümüz, Aryan yaşam tarzımız ve Aryan ırkımız tehlikede. 
Bu gezegenin hiçbir yerinde bir Aryan milleti, bir Aryan vatanı yok: Aryanların olduğu bir toprak parçası. 
Aryanlar özgürlük içinde yaşarlar ve kendilerine özgü Aryan yaşam tarzlarına göre yaşarlar. Bu konuda hiçbir yerde 


Gezegende Aryan kültürünün desteklendiği bir yer var. 


Bunun yerine, dünyadaki Aryan halkları artık “çok ırklı toplumlarda” yaşıyorlar. 
gelenekleri, yaşam tarzları, kişisel şerefe dayalı Aryan hukuk anlayışları yasa dışı ilan edildi. 
Dahası, bu “çok ırklı toplumlar” bir yaşam tarzına (tüketici 
Gerçek Aryanların (gerçek savaşçıların) iğrenç bulduğu kapitalizm), tıpkı bu toplumların aktif olarak aktif olması gibi 
gururla ve meydan okurcasına ayağa kalkan Aryanları taciz etmek, zulmetmek, hapsetmek ve hatta öldürmek 
Aryan kültürleri, Aryan yaşam tarzları, Aryan ırkları. Bu topluluklar herhangi bir gösteriyi tanımlıyor 
Aryan gururunun, Aryan kültürünün, Aryan yaşam tarzının “ırkçılık” olarak tanımlanması ve 


bu toplumlar “ırkçılığa” ve “ırkçılara” açıkça savaş açmışlardır. 
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Böylece Aryanlar gibi düşünen, hisseden ve öyle davranmak ve yaşamak isteyen bizler, kendimizi Aryanların altında yaşarken buluyoruz. 
Zihinsel olarak köleleştirmeye ve zihinsel olarak koşullandırmaya kararlı olan İşgal Hükümetleri 
ırkımızı ırk yoluyla yok etmeye kararlı olan halkımız 

karıştırma. Şu anda halkımızı yöneten hükümetler evcilleştirmeye ve evcilleştirmeye çalıştılar. 


bir zamanların şiddetli, gururlu, savaşçı halkımız. 


Altmış yılı aşkın bir süre boyunca binlerce cesur Aryan erkek ve kadın 
halkımızın kötü niyetli manipülasyonuna karşı bir şeyler yapmaya çalıştık. 
Haklarımızın, özgürlüklerimizin, kültürümüzün, yaşam biçimimizin erozyona uğraması, 
çok-ırklılık yoluyla anavatanlarımız, anavatanlarımız. Bu insanların çoğu 
Bazıları uzun süreler boyunca hapsedildi, birçoğu dövüldü, taciz edildi, korkutuldu ve 


zulüm gördü. Hatta bazıları öldürüldü. 


Her yıl giderek daha fazla baskıcı Aryan karşıtı kanunlar getiriliyor. 
Ne söyleyebileceğimizi, ne yapabileceğimizi, yazabileceğimizi, hatta nereye gidebileceğimizi kısıtlıyoruz. Her yıl giderek daha fazla Aryan 
aktivistler Stalinist tipte “şafak baskınlarına” maruz kalıyor ve evlerinde edebiyat aranıyor 
Aryan karşıtı hükümetler bunu yasakladı. Bir anda işler o kadar kötü, o kadar baskıcı ki 
Britanya'nın Aryan ülkesinde bunun artık hapis cezasıyla cezalandırılabilecek bir suç olduğunu, hatta 
Muhalif, "ırkçı" literatürün yanı sıra bir Aryan'ı örgütlemeye çalışmak suç teşkil ediyor 
Aryan savaşçı ideallerine adanmış ve bu nedenle askeri tipte örgütlenmeyi amaçlayan hareket 
üyelerine yönelik eğitim ve öğretim. Herhangi bir savunma silahının taşınması bile eski bir gelenektir. 
Aryan hakkı ve kendi onurumuzu savunma konusundaki kararlılığımızın bir işareti - yasa dışı ilan edildi, 
tıpkı eşcinseller gibi yozlaşmış yaratıklara karşı duyulan hoşnutsuzluğun açık ve doğal ifadesi gibi. 


artık “nefret söylemi" olarak damgalanıyor. 
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Halkımızın, doğal savaşçı yaşam tarzımızın bu şekilde bastırılması kötüdür; zalimcedir. 
Peki ne yapacağız? Nasıl karşı koyabiliriz? Halkımız, kültürümüz için nasıl mücadele edebiliriz? 
yaşam tarzımız, kendi türümüz arasında kendi geleneklerimize göre yaşama özgürlüğümüz için 


ve kanunlar? Kendimize nasıl bir Aryan vatanı yaratabiliriz? 


Düşmanlarımızın oynamamızı istediği oyunu mu oynayacağız? Yasal oluşturma oyunu ve 
Seçimlerde yer alan barışçıl siyasi hareketler? Peki kurallara göre mi oynayacağız? 
düşmanlarımızın koyduğu ve bizim öyle olduğumuza inandıklarında değiştirdikleri kurallar 
bir başarı elde etmek mi? Düşmanlarımızın iktidarı sakince devredeceğine mi inanacağız? 


Aryan siyasi Hareketi seçimler yoluyla başarıya mı ulaşmıştı? 


Yoksa gizli bir grup veya grupların bulunduğu yerde silahlı ayaklanma taktiğini mi kullanacağız? 
organize edilmiş ve Aryanlar şehir askerleri olarak işe alınıp eğitilmiş mi? Veya lidersiz direnişin, 


yalnız kurt bireylerinin sabotaj, kargaşa ve siyasi suikast eylemleri gerçekleştirdiği yer mi? 


Kabul etmemiz gereken gerçekler: 
Herhangi bir girişimde bulunmadan önce kabul etmemiz gereken üç temel gerçek vardır. 
yasal veya gizli bir faaliyet ve hatta nasıl bir Aryan vatanı yaratabileceğimizi düşünmeden önce 


ve böylece özgürlüklerimizi, kültürümüzü, Aryan yaşam tarzımızı yeniden tesis edeceğiz. 


Bu üç temel gerçek şunlardır: 


Machine Translated by Google 


1) Bireysel yaşamlarımızın asıl amacının halkımıza, ırkımıza yardım etmek, yardım etmek olduğunu: yani, 
ırkımıza karşı Aryan görevimizi yapmak. Bu görev her şeyden önce gelir: 

kendi mutluluğu; kendi rahatlığımızdan önce; kendi hayatımızdan önce bile. Eğer kabul edersek ve ona göre hareket edersek 

Bu gerçeğin ışığında savaşçı olacağız: Aryanlar olarak düşünecek, hareket edecek, hissedecek ve davranacağız. Eğer biz yapmazsak 
Bu gerçeği kabul edin ve ona göre hareket etmeyin, düşmanlarımızın bizden olmamızı istediği gibi olacağız: sadece 
tüketici-kapitalist toplumlarının sadece dronları olan tüketiciler; yok etmeye adanmış bir toplum 


Kötü, zalim, toplum mühendisliği adına Doğanın çeşitliliği ve farklılığı. 


2) Beğensek de beğenmesek de özgürlük ve dünya adına gerçek bir savaşa girmiş olduğumuzu 
ırkımızın geleceği ve baskıcı bir İşgal Hükümeti altında yaşıyoruz. 

ve insanlarımızı zihinsel olarak manipüle ediyor ve beyinlerini yıkıyor, arayan ve yapan 

"Demokratik" ülkelerde yaşadığımız yanılsamasını, yalanını, aldatmacasını sürdürmeye çalışıyoruz. 
Hükümetimizin güvenlik ve memnuniyet yanılsamasını görmemiz gerekiyor. 

Meslek yarattı. Kafeslerde tutulan hayvanların huzurlu bir yaşamı olabilir ve pekala 


iyi besleniyorlar ama hâlâ kafeslerdeler ve hâlâ yaşamaları gerektiği gibi, özgür ve kendi hayatlarında yaşayamıyorlar. 


doğal Yaşam alanı. 


İşgal Hükümetimizin bir çaba içinde kullandığı yanılsamaların iç yüzünü görmeliyiz. 
halkımızı eğlendirmek, oyalamak ve bizi ayakta tutan propaganda ve beyin yıkamayı sürdürmek 
Aryan kültürleri, Aryan kimlikleri, Aryan görevleri, Aryanları hakkında bilgisiz insanlar 
Kader onları rahatına düşkün tüketicilere ve işçi dronlara dönüştürüyor. 

Bu baskıcı toplumsal düzeni sürdüren ve sürdüren kapitalistler ve yozlaşmış politikacılar 
Tüketici-kapitalist toplumu tasarladı. Herkesin yaşam biçimini anlamalıyız. 


Aryanların yaşadığı mevcut toplumlar Aryan değildir ve sağlığımıza zararlıdır. 
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refahımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz. Bu toplumların bugünkü yaşam biçimi 

Çökmüş, onursuz, alçak ve bir savaşçının, gerçek bir Aryan'ın sahip olabileceği her şeyi temsil eder. 

nefret ediyor ve tiksiniyor - işte bu yüzden bir devrim yaratmak için savaşıyoruz: bu yaşam tarzını yok etmek için 
yaşa ve onu sağlıklı, asil ve yaşamanın yolunu ifade eden bir şeyle değiştir. 


savaşçıların yaşamı, karakteri. 


3) Bizim Aryan yolumuzun kişisel onurun, yoldaşlara mutlak sadakatin yolu olduğu ve 

gerçek dostlar, halkımıza karşı görevimizi yapmaya bağlılık. Bunlar bizim Aryan'ımızı ifade ediyor 
karakter; Aryan olmanın ne demek olduğunu ifade ediyorlar; onlar bizim eşsiz Aryan tarzımızın temelidir 
hayatın. Bu Aryan değerlerinin desteklendiği bir toplum yaratmak için mücadele ediyoruz ve bu nedenle 
bu değerler, bu idealler uğruna yaşamaya çalışmalı, gerekirse ölmeliyiz. 

Ancak bu üç temel gerçeği kabul edersek, bu zor görevi üstlenmeye başlayabiliriz. 


zafer için çabalıyor. 


Zafere Giden Yollarımız: 
Hayatta kalmamız ve ırkımızın geleceği için bir savaş verdiğimize göre ve 
kaynakları, gücü ve etkisi olan güçlü bir düşmanla savaşıyoruz. 
Irkımızı daha da evcilleştirmek ve evcilleştirmek için yeni yasalar, yeni sosyal ve politik yasalar ve 


Özgürlüğümüz, ırkımızın geleceği tehlikede olduğundan, kendimizi kısıtlamayı göze alamayız. 


Taktik seçiminde. 


Savaş alanında bir orduya komuta eden, güçlü bir düşmanla karşı karşıya olan bir general yok. 
kendisinin ve tüm birliklerinin ölümü, kendisine bunu yapamayacağını söyleyen bir danışmanını dinleyecekti. 


belirli taktikler kullanın çünkü bu taktikler bazı siviller tarafından uygunsuz görülebilir. 
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ev", savaş alanından uzakta. Bu General kesinlikle rahatsız olmazdı. 
Gelecekteki bir akademik tarihçinin onun taktikleri hakkındaki kararının ne olacağını merak ediyordum. General için, 
ve ordusu için bu bir zafer meselesidir: yaşam ve ölüm meselesi; boş ya da iddialı bir akademik değil 


gerçeklikten kopuk bir tartışma. 


Bir Aryan Generalin bu koşullar altında kullanacağı tek kriter, 


Taktikler işe yarardı ve eğer onurlu olsaydı, yani savaşçılara uygun olsaydı. 


1) Yasal bir siyasi ve sosyal örgüt veya Parti; 


2) Zorbalığa karşı organize ayaklanma yoluyla aktif direniş; 


3) Lidersiz (veya yalnız kurt) aktivizm yoluyla aktif direniş. 


Bizim için önemli olan mücadele etmektir. Hangi taktiği kullandığımızın önemi yok, yeter ki 
hem pratik hem de onurludur. Yani, taktik seçimimizdeki tek gerçek kısıtlama, 


düşmana karşı etkili olmaları veya olabilmeleri ve onurlu olmaları. 


Gerçekte bu pek bir kısıtlama değildir, çünkü savaş kuralları, angajman kuralları konulmuştur. 


Savaş zamanlarında savaşçıların takip etmesi için aşağıya. Bu kurallara uyarak, 


onurlu. 


Bu kurallar, kamuya açık bir savaş ilanının olması gerektiğini belirtir; bunu belirttikleri için 


Böyle bir savaşta savaşan herkes askeri bir örgütün hizmetinde olan bir Asker olmalıdır: yani, 


bir Ordunun parçası. 
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Dolayısıyla gerekli olan üç taktiği kullanmakta ahlaki açıdan haklıyız: 
Siyasi güç arayan yasal Hareket; organize ayaklanma yoluyla aktif direniş, 


ve “lidersiz” ya da yalnız kurt direnişi. 


Aktif Direnişe İtiraz: 


Aktif direniş taktiklerine, yani örgütlü direnişe yöneltilen temel itiraz 
ayaklanma ve lidersiz (yalnız kurt) aktivizmi - Hükümete liderlik etmesi veya liderlik edebilmesidir 
gün daha baskıcı yasaların getirilmesine neden olabilir ve Aryan'ı doğrudan yasaklamalarına neden olabilir 


siyasi örgütler. 


Bu doğru olsa da gerçek şudur: 


1) Halihazırda, aktif direniş konusunda fazla bir engelimiz olmasa da, zalim bir yönetime sahibiz. 

Aryan siyasi örgütlerinin yapabileceklerini, liderlerinin yapabileceklerini kısıtlayan hükümet 

ve üyelerin Kamuoyunda söyleyebileceği veya yapabileceği ve bu kuruluşların hangi literatürü üretebileceği, 

sahip olmak ve dağıtmak. Her geçen yıl bu zulüm artıyor. Son otuz yıldır var 

Yıllardır Stalinist tipte Marksizm'in gizlice, hileyle tanıtılmasından bugüne kadar bunu yapmak zorunda kaldık. 
Baskıcı bir kripto-Marksist toplumda, yani baskıcı bir toplumda yaşamak 


Dış adı dışında her yönüyle Marksist. Sessiz, neredeyse kansız bir Marksist devrim yaşandı. 


2) Kendini “barışçıl” yollara adamış bu siyasi örgütler çok az şey başardı, 
ya da hiçbir şey, son otuz ya da kırk yılda, zorlukla kazanılan büyük miktardaki bağışlara rağmen 


Binlerce sadık destekçinin bağlılığına rağmen seçim kampanyalarına harcandı. 
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Ve bu hak ve özgürlüklerimiz elimizden alınırken; kültürümüz ve yaşam biçimimiz 

bastırılıyor ve yasa dışı ilan ediliyor; insanlarımız manipüle edilmeye ve beyinleri yıkanmaya devam ederken; Ve 
Bir zamanlar Aryan uluslarımız diğer ırkları hoş karşılamaya ve kabul etmeye devam ederken, öyle ki 

Yaklaşık elli yıl sonra biz Aryanlar kendi uluslarımızda azınlıkta kalacağız. Beyaz'ın kaderi 

Bir zamanlar Rodezya olan bölgedeki çiftçiler geleceğimizin ne olacağının bir göstergesi. 

Şu ya da bu şekilde var olan belirli bir siyasi organizasyonu düşünün. 

1960'ların sonlarından bu yana Britanya. Bugün, otuz yıl sonra, seçimlerdeki adayları genellikle daha az anket yapıyor 


“Yeşiller Partisinden daha fazla oy alıyor. 


Gerçek şu ki, bu organizasyonlarda iki temel şey eksiktir: Birincisi, samimi, ilham verici, 
karizmatik lider; ikincisi, toplumdaki doğru sosyal ve politik koşullar. Başarılı olmak, elde etmek 
Siyasi güce yakın olan her yerde güçlü, onurlu, uzlaşmaz bir lider olmalıdır: 

Halkına karşı gerçek bir sevgiyle hareket eden ve bu sevgiyi yayan onurlu kişi. 

gerçek sevgi, bu gerçek ilgi ve her şeye rağmen zafer kazanma kararlılığı. Ve 

Böyle bir liderin başarılı olması için bile doğru sosyal ve politik koşulların mevcut olması gerekir. 
Halkımızda radikal bir değişim, yeni bir düzen arzusu olmalı. Yani kitle olması gerekiyor 


hoşnutsuzluk; Devrim öncesi bir durum. 


Sorun şu ki, böyle bir liderimiz yok, çünkü böyle bir sosyal ve sosyal yapıya sahip değiliz. 
Siyasi koşullar. Ve düşmanlarımız çok çabaladılar, çok çabalıyorlar ve çok çabalayacaklar. 
insanlarımız memnun: iyi eğleniyor, dikkati dağılıyor ve makul ölçüde iyi besleniyor. Şu anda, 
İşgal Hükümetimiz tarafından zihinsel olarak manipüle edilen halkımızın çoğunluğu, 
kendi Aryan kültürlerini, kendi Aryan yaşam tarzlarını bilmiyorlar ve kesinlikle bilmiyorlar 


ırklarının geleceği konusunda endişe duyuyorlar. Kimliklerini, kültürlerini kaybetmişler; ve onlar 
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Hayatlarının gerçek amacının farkında olmayan, oldukları gibi yönlendirilen ve inanılan ve 
tüketici-kapitalist “çok-ırklı” toplumun alçak değer ve fikirlerini kabul etmek 


Yaşamın amacı kendini tatmin etmek ve kişisel mutluluk olarak görülmektedir. 


Aktif Direniş, politik ve toplumsal değişime yardımcı olmanın bir yoludur: 
Aryan siyasi örgütlerinin yararlanabileceği koşullar. Yani aktif direniş 
Zafere ulaşmaya yönelik genel stratejimizin bir parçası ve aslında bu zafer için hayati öneme sahip. 
Toplumlarımızın bu direnişi Aryan kimliğini kaybeden halkımızla birlikte devam edecek, 
ve körü körüne onların kıyametiyle yüzleşmek için ileri gidiyorlar. Bu aktif direniş olmadan biz olacağız 
sonsuza kadar bu kapitalist-tüketici toplumunun kafeslerinde yaşamaya mahkumdur. 
aşağılık düşmanlarımızın bizi köle ve uysal tutmak için dövdüğü zincirler. 
Aktif direniş, bizi bağlayan zihinsel, toplumsal ve politik zincirleri kırmanın bir yoludur. 
insanlar; onları içinde bulundukları uyuşukluktan, uyuşukluktan kurtarmak için. Aktif direniş - ve yalnızca 
Aktif direniş - gerekli olan devrimci duruma yardım etmenin veya bunu sağlamanın bir yoludur 
siyasi ve sosyal gücü kazanmamız veya ele geçirmemiz ve böylece yalnızca Aryan'ı yaratabilmemiz için 


Kendi Aryan yasalarımıza göre özgürce yaşayabileceğimiz kendi vatanımız ve 


gümrük. 


Kısacası aktif direniş ve yasal siyasi örgütlenmeler hem gerekli, hem de 
zafer için gerekli. Ve eğer bir Hükümet aktif direniş nedeniyle daha fazlasını uygulamaya koyarsa 
baskıcı yasalar çıkarıyor ve bir siyasi örgütü doğrudan yasaklıyorsa, o zaman bu yalnızca yoğunlaşmalıdır 
çabalarımız. Siyasi bir organizasyonun iyi bir lideri, gerçek bir lideri şu becerilere sahip olmalıdır: 


Böyle bir zorluğun üstesinden gelme ve gerekirse böyle bir organizasyonun adını değiştirme yeteneği, 
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veya başka bir tane yaratın ve siyaset oyununu kurallarına göre ustaca oynamaya devam edin 


düşman tarafından yapılmıştır. 


Böyle bir liderimiz oluncaya kadar hangi siyasi örgütlerin var olduğu veya yaratılacağı belli olacak. 
çok az şey başarabiliyoruz ve ihtiyacımız olan devrimi, sosyal ve politik gücü kesinlikle başaramıyoruz. 


Bu nedenle, bu tür siyasi örgütlerin artık aktif direnişe karşı kullandıkları argüman 


alakasız. 


Durumumuz ve baskıcı rejimin kötü doğası göz önüne alındığında, bunun tekrarlanması gerekiyor. 
Altında yaşamak zorunda kaldığımız zorbalığa rağmen, aktif direniş sadece ahlaki açıdan haklı değil, aynı zamanda bir 


görev. 


Gerçek şu ki halkımızın bir devrime, savaşa ya da Sistemin çöküşüne ihtiyacı var 
onları içinde bulundukları uyuşukluktan, uyuşukluktan, çöküşten kurtarmak için: bir kez daha ayağa kalkmak için 
atalarının savaşçı kanının ateşi. Hayatın acı gerçekleriyle bir kez daha yüzleşmeleri gerekiyor; ile 
Zor, yaşamı değiştiren ve yaşamı tehdit eden kararlar vermek zorunda olmak: büyük zorluklarla karşılaşmak 


üstesinden gelmek, çünkü bu karakteri besler ve insanların en iyilerini ve her iki insanda da en iyiyi ortaya çıkarır 


ve kadınlar. 


İnsanlar doğru olanı yapmak ile doğru olanı yapmak arasında bir seçim yapmakla karşı karşıya kalmak zorundadır. 
gerekli olan, şerefli olan, yanlış olan ise şerefsiz olandır. Bütün 
Bu yozlaşmış materyalist, tüketici-kapitalist toplumun halkımızı sardığı koza 
yok edilmeli, çünkü kötüyü, baskıcıyı, çok ırklı toplumu yok edebilmemizin tek yolu bu. 


altında yaşamak zorunda kaldığımız bir tiranlık. Çünkü bu tiranlık ırkımızı ve topraklarımızı yok ediyor. 
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çok ırklı bir toplumu “toplumsal mühendislik” yönündeki uğursuz politikası ve çıplak kapitalist aracılığıyla 
açgözlülük. 
Bu çok ırklı toplumun ırksal toplum olduğu gerçeğini bilmeli, hatırlamalı ve ona göre hareket etmeliyiz. 


bir zamanların gururlu, savaşçı Aryan ırkının soykırımı. 


Bilen, hisseden biz olmadıkça ne savaş, ne devrim, ne de çöküş olacak. 
anlayan, yaratır. Biz uyanmadığımız sürece halklarımız uyanmayacak. 
onları bu tür şeyler aracılığıyla. Topraklarımızın ve halkımızın geleceği gerçekten bize bağlı. 
Bu çökmüş materyalist toplumun tüm dokusunun parçalanması ve yok edilmesi gerekiyor. 
Bunun için ne kadar gerekli ve pratik olursa olsun, ne kadar acımasız olmamız gerekse de, 
İnsanlarımızı ve topraklarımızı kurtarmak ve özgürce yaşamamızı sağlamak için artık acımasızlık gerekli 


ve yaşamamız gerektiği gibi: soylularımızın kanunlarına ve geleneklerine göre kendi türümüzün arasında 


savaşçı kültürü 


Tiranlığa Karşı Modern Aktif Direnişin Doğası: 


Zorbalığa direnmek ve onu devirmek için eyleme geçilmelidir: halkın ortak çabası 
kimler eziliyor. Yani aktif bir direnişin olması gerekiyor, bu direnişin de olması gerekiyor. 
organize edildi. Ancak içinde bulunduğumuz durum göz önüne alındığında etkili ve pratik bir şekilde örgütlenmemiz gerekiyor. Yapmalıysak 
son otuz kırk yılın derslerini öğrenin. Bu tamamen yeni bir türe ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. 
modern direniş örgütü. Aryan Kurtuluş Ordusu (ALA) böyle bir organizasyondur. 


Baskıcı zamanlarımıza uygun ve pratik olana dayanan, 


geçmiş. 
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Amaçlarını ve taktiklerini benimsemiş, yemin etmiş kişilerden oluşur. 
ilan ettiği savaşta aktif olarak mücadele ediyor. Organizasyonla bu şekilde özdeşleşerek, 
ve bu insanlar Yemin ederek bu Ordunun Askerleri oluyorlar. Bu insanların çoğu ve 
Her biri hangi görevi üstleneceklerine, ne yapacaklarına karar verecekleri için birbirleri tarafından bilinmiyor olacak. 


Düşmanla çatışmak için kullanacakları taktikler. 


ALA var olacak ve savaş bitene ve zafer kazanılana kadar çalışmaya devam edecek. 
gerçek bir halkın kurtuluş ordusudur: yaratılan zulme direnen halktır, 


amaçlarından, hedeflerinden, direniş yöntemlerinden ilham alıyorlar ve alacaklar. 


Dolayısıyla düşmanın görevden alabileceği tek bir Başkomutan yoktur; hiyerarşi yok 
yakalanacak ve hapsedilecek kişiler; Baskın yapılacak ve yok edilecek hiçbir merkezi karargah yok. bu böyle 
doğası gereği hiçbir "kişiliği", hiçbir "Şef"i yoktur, dolayısıyla düşmanın ulaşamayacağı hiç kimse yoktur. 
itibarını sarsmak veya hakkında söylentiler yaymak. ALA bu nedenle çekişmelerin, çatışmaların önemsizliğine karşı bağışıktır. 
Birçok eski moda organizasyonu mahveden ve 


sonunda etkisiz hale gelirler ve düşman tarafından kolaylıkla bozulurlar. 


Dolayısıyla ALA bir fikir, bir ideal ve bir gerçekliktir. Onun doğası öyledir ki asla olamaz 
ZOG casusları ve ajanları tarafından asla sızılamayacağı gibi, düşman tarafından yok edilir. 
Bir kişi amaçlarını, ideallerini yaşattığı sürece; bir kişi onun adına hareket ettiği sürece; Bu yüzden 
Bir kişi Bağlılık Yemini ettiği ve Aryan Kurtuluşunun Askeri olduğu sürece 


Ordu, düşmanlarımız tarafından fethedilmeden hayatta kalacak. 
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Bu, ALA adına ilk başta küçük ve belki de bireysel direniş eylemleridir. 
sonuçta zafere ulaşacak, çünkü önemli olan eylemdir, önemli olan aktif direniştir 
tiranlığa. Önemli olan bu direniş eylemlerinin ne kadar sürerse sürsün devam etmesidir. Ne 
mesele şu ki, diğerleri bir şeyler yapmak için bu direniş eylemlerinden ilham alıyor. 
ALA'nın önemli olan, aktif direnişi üstlenenlere bir kimlik, bir kimlik kazandırmasıdır. 
Hükümetlerimizle savaşan diğer yoldaşlarla bir yapı, bir amaç ve dayanışma duygusu 


Meslek. 


Yalnız Kurt Direnci: 


Bu terim (Yalnız Kurt Direnişi), Lidersiz Direniş yerine tercih edilmelidir, çünkü bunlar 
Bireylerin etkili olabilmeleri ve onurlu bir şekilde hareket edebilmeleri için liderliği takip etmeleri, 
Bir örgütün stratejisi ve taktiklerini üstleniyor: Aryan Kurtuluş Ordusu (ALA). 

Yalnız kurt direnişi taktiğini onurlu bir şekilde üstlenmek için bireyin bağlılık yemini etmesi gerekir. 
ALA'ya şerefi üzerine ve herhangi bir faaliyet veya eylem gerçekleştirirken ALA'yı takacaktır. 
Ölümün Başı olan nişan ve Kurallar ve Düzenlemelerde belirtildiği gibi bir kol bandı. 

Bu durumda kişi, ALA adına hareket eden bir Asker olur ve eğer yakalanırsa veya hapsedilirse 

her ne sebeple olursa olsun, savaş kurallarına göre Savaş Esirisi muamelesi görmeyi talep edebilir ( 
ALA, buna karşı Kamuya Açık Savaş Bildirisi yayınladığından bu örnekte Cenevre Konvansiyonu) 


Meslek Hükümetimiz. 


Bu kişilerin herhangi bir kişiyle doğrudan, kişisel temas halinde olması gerekli değildir. 


Ordu: ve aslında bu sadece ters etki yapmakla kalmayacak, aynı zamanda yalnızlığın kurallarına da aykırı olacaktır. 
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kurt direnişi. 


Organize Ayaklanma: 
Bu, kendilerini aktif bir ALA Hücresi haline getiren bir grup bireyi içerir: yani, 


Aktif Hizmet Birimi'ne (ASU) katılmak ve ardından hangi faaliyetlerin veya eylemlerin gerçekleştirileceğine karar vermek. 


Böyle bir ASU'nun üç ila yedi kadar kişiden oluşması gerekir. 


Bu bireylerin uzun süredir arkadaş ya da yoldaş olmaları önemlidir: ve 
ASU'daki her kişinin diğer herkesin geçmişini, ayrıntılı yaşam öyküsünü bilmesi, 
ve bu yüzden onlara güvenin ve güvenin. İdeal olarak, tüm bireyler birbirine yakın yaşamalı 
dışarıdan kendilerine katılmaya çalışan herkesten şüphelenmeleri gerektiği için. Eğer 


bireyler dilerlerse Yeminlerini diğer bireylerin önünde alabilir veya yeniden tasdik edebilirler. 


ASU. 


Ek I: Bağlılık Yemini 
Aryan Kurtuluş Ordusu'nun bir askeri olarak görevimi yapacağıma şerefim üzerine yemin ederim 
Özgür ve bağımsız bir Aryan vatanı için mümkün olan her türlü araçla savaşmak 


halkımın Aryan gelenek ve kanunlarına göre yaşayabileceği yer. 


Aryan Kurtuluş Ordusundaki asker arkadaşlarıma sadık olacağıma şerefim üzerine yemin ederim ki 


Aryan Kurtuluş Ordusunun Kural ve Düzenlemelerine uyacağıma yemin ederim. 


Ekli: ALA Kuralları ve Düzenlemeleri 


1) Örgütün adı Aryan Kurtuluş Ordusu olacaktır. 
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2) Organizasyonun amacı Aryan Yaşam Tarzını desteklemek, Aryanları desteklemek olacaktır. 

Onur, Sadakat ve Halka Görev değerleri ve mümkün olan tüm araçlarla aktif olarak mücadele etmek 
Bu Yaşam Tarzına, bu değerlere karşı çıkanlar, bu topluma zulmetmek isteyenler 

Aryanların yaşayabileceği özgür ve bağımsız bir Aryan vatanı yaratılsın diye Aryan 


kendi gelenek ve kanunlarına göre. 


3) Aryan Kurtuluş Ordusu'nun amblemi Ölümün Başı olacaktır; 
belirgin bir şekilde giyilen, sağ kola takılan siyah kol bandı ile birlikte 


Aryan Kurtuluş Ordusu'nun üniforması. Bu üniforma Askerler Aktifken giyilecektir. 


Hizmet. 


4) Bir kişi Bağlılık Yemini ederek Aryan Kurtuluş Ordusunun Askeri olur. 


O andan itibaren Askerin Aktif Hizmete uygun olduğu kabul edilecektir. 


5) Tüm askerler Aryan Kurtuluşunun hedeflerine ulaşmak için çabalayarak görevlerini yerine getirmeye çalışmalıdır. 
Ordu. Bu, Aryan Kurtuluş Ordusu'nun bir Askeri olarak Aktif Hizmeti içerir. 

Hizmet, hangi taktik yöntem ve araçla olursa olsun düşmanla aktif olarak çatışmak anlamına gelir. 

şartlar ve durum göz önüne alındığında, uygun olan ve uygun olan her zaman 


askere hizmet ediyor. 


6) Görev yapan bir Asker yalnızca Aktif Hizmetten emekli olabilir ve Aryan'dan terhis edilebilir. 


Kurtuluş Ordusu, Aktif Hizmetten Emeklilik Beyannamesi alarak. 
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7) Tüm Askerlerin toplum önünde onurlu bir şekilde davranmaları beklenir. 


Aryan savaşçıları. 


Ek HI: Aktif Hizmetten Emeklilik Beyanı 
Pİ e | tarih belirtin | tarihinden itibaren Aktif olmayı bırakacağımı beyan ederim. 


Hizmet edin ve Aryan Kurtuluş Ordusu'nun askeri olmayı bırakın. 


Ek IV: ALA Savaş Bildirgesi 
Biz Aryan Kurtuluş Ordusu olarak aramızda bir Savaş Durumunun mevcut olduğunu beyan ederiz. 
ve bu topraklarımızı yöneten ve aracılığıyla Aryan karşıtı İşgal Hükümeti 
sosyal, politik ve ekonomik politikaları baskı ve baskıyı teşvik etti ve teşvik ediyor. 
Aryan kültürümüzün, Aryan yaşam tarzımızın yok edilmesi ve diğerleriyle işbirliği içinde 
Aryan karşıtı hükümetler ve diğer Aryan karşıtı güçler aktif olarak teşvik ediyor ve aktif olarak 


asil Aryan ırkımızın soykırımını teşvik etmek. 


Bu nedenle onurumuz, özgürlüğümüz, toprağımız, milletimiz, geleceğimiz uğruna 


kendimizi savaşmaya adadık. 


Ek V: Bir Ordunun Doğası 


(Aryan Kurtuluş Ordusu Neden Bir Ordudur) 
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Asker, bir Ordunun mensubu olan kişi olarak tanımlanır ve kişi bir Ordunun üyesi olur. 
Bağlılık Yemini ettiklerinde asker. Daha sonra Kurallar ve Yönetmeliklere tabi olurlar. 


katıldıkları ordunun 


Ordu, organize bir askerler topluluğu olarak tanımlanır; ve organize etmek sağlamaktır 
yapı; çerçevelemek ve sıraya koymak; için düzenlemeler yapmak. 

ALA, aktif Hücreler (ASU'lar) ve bireysel yalnız kurt aktivistleri halinde organize edilmiştir ve 
Bu ASU'ları yönlendirecek yapıyı (amaçlar, yöntemler, taktikler, bağlılık vb.) sağlar ve 


ortak düşmandaki aktivistler. 


Bölüm ll: Pratik Bir Kılavuz 
giriş 
Aşağıdaki maddeler Nasyonal Sosyalist devrimciler içindir - yani hazırlıklı olanlar için: 
gerçek savaşçılar gibi yaşamak, hareket etmek ve gerektiğinde ölmek. Gerçek bir savaşçı eyleme geçen kişidir; 
aslında savaş eylemleri yapar - ve elit bir savaşçı, her ne olursa olsun üstlenmeye hazır olan kişidir 
Savaşta zaferi sağlamak veya zafere yardımcı olmak için eylemler gereklidir. Biz Aryanlar olarak artık 


onların sahip olduğu özgürlüğü geri kazanmak için gerçek düşmanlarımıza karşı gerçek bir savaş verin. 


düşmanlarımız bizden aldı. 


Bu düşmanlar kendi Aryan topraklarımızı zalimce yönetiyor ve biz de yaşamak zorunda kalıyoruz. 
zalim bir işgal yönetimi altında. Nasyonal Sosyalist devrimciler özgürlüktür 
Bu işgal hükümetine direnen savaşçılar. Bu günlerde bizim için gerekli 
kutsal bir savaşta mücadele edin; özgürlük davamızın adaletine fanatik bir inanca sahip olmalıyız. 


Konuşmanın, özgürlüğümüzü barışçıl yollarla aramanın zamanının bittiğini anlamalıyız. 
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Şu anda kutsal savaşımızın alabileceği en etkili biçim, düşmanlarımıza karşı gizli doğrudan eylemdir. 
kim olursa olsun ve nerede olursa olsun düşmanlar. Düşmanlarımıza bir ders verilmeli çünkü onlar 


Bu dersin bundan sonra her yıl hatırlatılması gerekiyor. Bu düşmanlarımız içeri girmeyi öğrenmeli 


hayatlarından korkuyorlar. 


Bu tür doğrudan eylem, özgürlüğümüzü geri kazanmaya ve bir dünya yaratmaya yönelik uzun vadeli stratejimizin bir parçasıdır. 
kendimiz ve torunlarımız için gerçek Aryan vatanı. Umutsuzluktan doğan bir politika değil, 
ya da umudumuzu kaybettiğimiz için. Biz sadece eski barışçıl taktiklerin olduğunu öğrendik. 
Elli yılı aşkın bir süredir sürdürülen seçim propagandası başarısız oldu. Bu yeni strateji - şu şekilde özetlenmiştir: 


Bu kitapçığın 11. Bölümü - kazanabileceğimiz araçlardır. 


Bunlar ırkımız için çok önemli zamanlar; ya savaşırız ve özgürlüğümüzü geri kazanırız, ya da 
Baskıya katlanmak ve sonunda ırkımızın yok olmasını sağlamak. Çok uzun zamandır elimizde 
yanlış strateji izledik ve yanlış taktikler kullandık; çok uzun süre kurallara uymaya çalıştık 
Sistemin kuralları ve yasaları; Düşmanlarımızın niyetiyle koyduğu kurallar ve kanunlar 
bizi kontrol altında tutuyor ve insanlarımızı köleleştiriyor. Çok uzun zamandır oynamayı denedik 
Başarıya ulaşmayı ve kendimizi iktidara getirmeyi ümit eden düşmanlarımızın seçim oyunu. 
Ne zaman başarıya ulaşıyor gibi görünsek, düşmanlarımız bu oyunun kurallarını değiştiriyordu. 
Söyleyebileceklerimizi veya yazabileceklerimizi kısıtlamak ve bunları engellemek için gittikçe daha fazla zalimce kanunlar getiriyoruz. 


kendimizi savunmaktan ve halka açık toplantılar, mitingler ve yürüyüşler yapmaktan alıkoymak istiyoruz. 


Hile yapan şerefsiz rakiplerimizle bu tek taraflı oyunu oynamanın zamanı geldi 
üzerinde. Düşmanlarımız bize savaş ilan etti ve şimdi biz de onlara açıkça savaş ilan ettik. 


Mücadeleyi evlerine, iş yerlerine, her yere taşımaya hazırız. Eğer sahipsek 
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Gerekirse acımasızca harekete geçme cesareti gösterirsek kazanabiliriz ve kazanacağız. Eğer reddedersek, 


Sebep ne olursa olsun, şimdi gerekeni yapmak için köleleştirilmeyi, zorbalığa uğramayı ve 


ırkımızı yok edelim. Her birimizin bir seçeneği var. Özgürlüğümüz ve bizim 


gelecek bu seçime bağlı. 


Aryan özgürlüğünün yararına bu belge yeniden basılabilir, yeniden basılabilir, 


izinsiz olarak kısmen veya tamamen kopyalanabilir, tercüme edilebilir ve dağıtılamaz. 


Bölüm Bir 


Gizli Doğrudan Eylemin Pratik Yöntemleri 


Duruma uygulanabilecek dört ana gizli doğrudan eylem yöntemi vardır: 
değerlendiriliyor - yani, zayıflatmak/devirmek/bozmak/bozmak isteyen bir NS grubu için geçerlidir. 
Mevcut Aryan karşıtı Sistemin istikrarını bozabilir ve böylece devrimci bir durum yaratabilir veya kışkırtabilirsiniz. 
Bu dört yöntem şunlardır: (1) bireylere suikast; (2) terör bombalaması (hedefler dahil) 
sivil kayıpların muhtemel olduğu yerler); (3) Sistemin altyapısının sabote edilmesi — 
yollar, iletişim, televizyon vericileri, havaalanları, demiryolları, enerji gibi şeyler 
istasyonlar, gıda malzemeleri, işletmeler, mağazalar, finans kurumları vb.; (4) terör 
düşmanlarımıza yönelik kampanyalar —- ayrım gözetmeksizin veya başka şekilde. Bu yöntemlerin her biri 
dikkate alınacaktır. Ancak bundan önce Kaçış ve Kaçış ile ilgili birkaç söz yazmak gerekiyor. 


Herhangi bir doğrudan eylemin ardından kaçınma. 


Kaçış ve Kaçınma 


Herhangi bir doğrudan eylem başlatıldığında, ilgili kişilerin de bu eyleme geçmesi gerekir. 
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mümkün olan en kısa sürede olay yerinden ayrılmak. Belirli bir hedefe yönelik herhangi bir eyleme geçmeden önce, 
"Arazideki yalanı" öğrenmek ve çalışmak için bir veya daha fazla keşif görevi üstlenilmelidir. 

olası kaçış yollarını ortaya çıkarın. Eyleme katılan her kişi, eylemden önce ne yapacağına karar vermelidir. 

bir şeyler ters giderse ve özellikle de Polis tarafından karşı çıkılırsa bunu yapacaklardır 

memur veya “halkın bir üyesi”. Öldürücü madde kullanıp kullanmayacaklarına karar vermeleri gerekiyor. 

gerekirse güç kullanabilirler ve kaçmak veya yakalanmaktan kaçınmak için öldürücü güç kullanmaya karar verirlerse, ozaman 


buna hazırlıklı gitmeli. 


Bu, bir tür silah, tercihen bir silah taşımak anlamına gelir. Eylemden önce, 
uygun kıyafeti açıkça giyip giymeyeceğine dair de bir karar verilmelidir. 


bir örgütün üniforması ve amblemi ve açıkta silah taşınıp taşınmayacağı. 


Bu önemlidir, çünkü böyle bir üniforma giyilirse ve silahlar açıkça taşınırsa, 
bu durumda olaya karışan kişiler yakalanır veya yakalanırsa, "Savaş Esiri" olarak muamele görmeyi talep edebilir. 
Cenevre Konvansiyonu - çünkü bir örgüte üye olarak ve böyle bir kıyafet giyerek 
üniformalı ve silahlarını açıkça taşıyanlar, teknik olarak Askerdirler ve olmayı talep edebilirler. 
öyle davranılır. Ancak organizasyon veya Ordunun Kurallarla düzgün bir şekilde yapılandırılması gerekir. 


ve Yönetmelikler - kamuya açık bir savaş ilanı vermesi ve düşmanlarının adını vermesi gerektiği için. 


İlgili kişiler herhangi bir kuruluşa üye değilse veya kendileri veya kuruluşlarının 
Yukarıdakileri yapmama kararının nedeni ne olursa olsun, ciddi bir olaydan sonra hazırlıklı olmalıdırlar. 
eylem (suikast veya patlayıcı cihaz yerleştirmek gibi) - imha etmek (tercihen 
ayakkabı ve eldivenler de dahil olmak üzere giyilen giysilerin yakılması. Silahlar konusunda ise 


İlgili kişiler, bu tür silahların imha edilip edilmeyeceğine veya gizli tutulacağına karar vermelidir. 


Machine Translated by Google 


Birçok durumda ideal olarak silahların imha edilmesi arzu edilir, ancak bu durum pratik olmayabilir. 


bu tür silahlar yetersiz veya yeniden ihtiyaç duyulacak. 


(0) Suikast 


Suikast etkili bir gizli yöntemdir, ancak önemli bir yöntemi vardır. 
Bazı durumlarda dezavantaj. Bu, suikastçının olma ihtimalinin yüksek olduğu noktadır. 
Hedefin “zor bir hedef" olması durumunda eylemden sonra yakalanmak veya öldürülmek. Uygun hedefler ikiye ayrılır 


türleri: (1) sert hedefler ve (2) yumuşak hedefler. 


Yumuşak hedef, korumalar veya korumalar tarafından hiçbir şekilde korunmayan kişilerdir. 
güvenlik prosedürleri. Bu tür hedeflerin çoğu “sıradan” hayatlar yaşıyor. Bu tür hedeflerin suikastı 
Kaçış gibi oldukça kolaydır, önceden uygun planların (kaçış ve kaçma için) yapılmasını sağlar. 
Yumuşak hedefler arasında NS davamızın düşmanları yer alır; bu tür insanlara örnekler: (1) Komünist/ 
Nazi karşıtı aktivistler; (2) Siyonistler; (3) NS karşıtı örgütlerin üyeleri ve yetkilileri; (4) 

uyuşturucu satıcıları gibi yozlaşmış pislikler; (5) karşı aktif olan yerel ve ulusal politikacılar veya 
davamıza karşı sesini yükselten; (6) Hakimler (Polis koruması yoksa) ve 

Yoldaşları hapse mahkum eden yerel yargıçlar; (7) Polis memurları 

NS hareketlerini soruşturmak, Yoldaşları tutuklamak gibi NS karşıtı faaliyetlere dahil olmak 

ve benzeri; (8) Programlara dahil olan hem ulusal hem de yerel hükümet yetkilileri 

ırkımıza ve özgürlüğümüze zararlı ve (9) 'Medya' ve eğlence “kişilikleri” 


davamız aleyhinde konuşan veya ırkımıza zarar veren şeyler yapan ve 


özgürlüğümüz. 
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Zor hedefler, 'yüksek kamu profiline' sahip olan ve 
Onlara Polis veya Devlet memuru olma hakkı veren bir tür resmi veya hükümet pozisyonu 
koruma koruması. Bu tür bireyler sıklıkla günlük hareketlerini sürdürmeye çalışırlar. 
mümkün olduğunca gizli ve güvenli. Bütün bunlara rağmen bu tür hedeflere yönelik suikastlar halen devam etmektedir. 
nispeten kolaydır - ancak böyle bir eylemden sonra kaçmak zor veya imkansızdır. Zor hedefler 
işlerinin veya resmi görevlerinin mahiyeti kamuya açık olmalıdır ve bu görünüşler ve 
seyahat kararlı bir silahlı adam için fırsatlar sağlar. Mesela zor hedef İngilizler 
Başbakan. Bu kişi silahlı polis memurları tarafından korunmaktadır. Halkın önüne çıktığınızda, 
bu memurlar - ve diğerleri - 'halkı' uzakta tutmaya ve koruyucu bir kordon tutmaya çalışıyorlar 
hedefin etrafında. Ancak (örneğin seçim kampanyaları sırasında) birçok örnek vardır: 
Hedef halka oldukça yaklaşıyor. Silahlı adamın doğru yerde, doğru yerde olması şartıyla 
zaman - ve bu genellikle bir şans meselesidir ya da uygun bir fırsatı beklemektir - bir saldırıdan ziyade 
bir tabanca kullanarak yakın mesafeden mümkün. Uygun kesin hedefler şunları içerir: (1) Seçilmiş yetkililer: 
davamız aleyhinde konuştuysanız veya ırkımıza ve özgürlüğümüze zarar verecek şeyler yaptıysanız - 
örneğin Parlamento üyeleri; Başbakan; Hükümet Bakanları; (2) yetkilileri 
NS karşıtı bir şekilde hareket eden yabancı ülkeler - örneğin Büyükelçiler ve Büyükelçilik personeli 
İsrail, ABD gibi ülkeler; (3) kıdemli Polis memurları (Emniyet Şefleri ve 
Emniyet Müdür Yardımcıları); (4) Yoldaşlarını hapse mahkum eden yargıçlar (eğer onlar ya da 


evleri korunuyor.) 


Suikastın en pratik şekli silahlı bir kişinin olay yerine yaklaşmasıdır. 
yakın mesafeden bir tabancayla birkaç mermi hedefleyin ve ateşleyin. Silah kontrol edilmeli 


eylemden önce temizlenmeli ve mümkünse elle doldurulan mermiler kullanılmalıdır. 
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Mermilerin hızını yavaşlatmak için doğru miktarda barut 

orada kalırlar ve maksimum zararı verirler. Mümkünse yumuşak uçlu mermiler 

bunlar vücutta parçalanıp daha fazla hasara neden olacağından kullanılmalıdır. Genel olarak daha iyi 
deneyimsiz bir silahlı adamın üst gövdeyi (daha büyük bir hedef alanı) hedef alması ve ateş etmesi için 

birkaç tur. Hem silahlı adam hem de hedef hareket ediyorsa kafaya nişan almak zor olabilir 

- eğer kafa seçilirse, ozaman iki atış neredeyse kesinlikle öldürecektir. El için iyi bir alternatif 

Hem yumuşak hem de sert hedefler için kullanılan silah, kundakçının çoğunun çıkarıldığı "kesilmiş" bir av tüfeğidir - 


çift namlulu av tüfeklerini elde etmek genellikle "pompalı" tüfeklerden daha kolaydır. 


Şimdilik sert hedeflere tüfekle yapılan keskin nişancı saldırılarını unutmak en iyisi 
- ancak yumuşak hedeflere yönelik bu tür saldırılar çok faydalı olacaktır. Sert hedeflere keskin nişancı saldırıları 
iki temel nedenden dolayı başarılı bir şekilde üstlenilmesi çok zordur. Öncelikle tek atış 
genellikle mümkündür, dolayısıyla mükemmel nişancılık şarttır. İkincisi, Polis ve Güvenlik 
Hizmetler, bir keskin nişancının kullanabileceği herhangi bir görüş noktasını işgal etmeye veya korumaya çalışır. Üçüncü bir sebep ise böyle 
Hassas saldırılar oldukça özel bir tüfek gerektirir; isabetli ve isabetli bir tüfek 
sökülüp gereksiz şüphe uyandırmadan taşınmalıdır. Bu kadar yakın tekrarlanmalı 
Zor hedeflere yapılan menzilli saldırılar, suikastçının kaçma şansının çok az olduğu anlamına gelir. 
Suikastçı ya yakalanacaklarını (ve muhtemelen yaralanacaklarını) ya da öldürüleceklerini kabul etmek zorundadır. Çünkü 
Bunun için özel türden bir kişinin (kendini adamış ve cesur bir fanatik) bu görevi üstlenmesi gerekir. 
zor bir hedefe yakın mesafeden suikast. Yumuşak hedeflere yönelik saldırılar için suikastçı veya suikastçılar 
Saldırıdan önce kaçışlarını planlamaları gerekiyor. Hangi türden olursa olsun başarılı bir suikastın ardından, 
Örgütteki diğer Yoldaşlar, örgüte itibar eden bir bildiri yayınlamalı ve 
Gerekiyorsa gerekçelerini belirtmek. Bu, bir gazetenin haber odasına yapılan bir telefon görüşmesi olabilir veya 


radyo istasyonu veya bu tür yerlere gönderilen basılı bildiri. 
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Çözüm: 

Suikastla ilgili olarak şu anda izlenecek pratik strateji, birkaç kişiyi hedef alıp öldürmektir. 
önümüzdeki bir veya iki yıl için yumuşak hedefler. Başarılı suikast örgütün tanınmasını sağlayacaktır. 
saygı duyulur ve korkulur. Buradaki amaçlardan biri hedef alınan türler arasında korku iklimi yaratmaktır. 
bu bakımdan en iyi yumuşak hedef türleri şunlardır: (1) NS'nin düşmanları - özellikle anti-savaşta aktif olanlar 
NS kuruluşları; (2) uyuşturucu satıcıları ve (3) halkımıza yönelik sokak saldırılarına karışanlar; 
(4) NS aleyhinde konuşan veya ülkemize zarar veren şeyler yapan politikacılar 
ırkımız ve özgürlüğümüz (örneğin yeni bir Aryan karşıtı yasayı desteklemek veya ırkı teşvik etmek gibi) 
karıştırma). (2) ve (3) mükemmel propaganda materyali sağlar - örgüt yayınlayabilir 


Böyle yozlaşmış Aryan karşıtı pisliğin nihayet adalet önüne çıkarıldığını söyleyen bir açıklama. 


Pratik düzeyde kuruluş uygun hedeflere ilişkin istihbarat toplamalıdır. 
uygun silahlar edinin ve eylem sonrası için açıklamalar hazırlayın. Bireysel gizli hücreler 


daha sonra bir hedef listesi sağlanacak ve uygun silahlarla donatılacak. 


(2) Terör Bombardımanı 


Terör bombalaması - yapıların ve tesislerin sabote edilmesinden farklıdır. 
patlayıcı cihazlar (aşağıya bakın) - temel olarak patlayıcı cihazların “halka açık bir yere” yerleştirilmesini içerir 
sivil/askeri kayıplara neden olmak veya kamuya zarar vermek kastıyla 
tesisler ve yapılar. Böyle sürekli bir bombalama kampanyasının temel amaçları şunlardır: (1) 
halkta belirsizlik ve korku iklimi; (2) kamuyu rahatsız etmek 


tehditle başa çıkmak için uygulamaya konulan güvenlik önlemleri aracılığıyla; (3) neden olmak 


Machine Translated by Google 


hükümet hayati kaynakları kullanacak Polis, ordu, istihbarat ve finans - karşı koymak için 
tehdit; (4) hükümetin moralini baltalamak; (5) savaşı sahaya taşımak 
düşmanın işgal ettiği şehir ve kasabaları;(6) bir savaşın olduğu bilincini yaratmak ve sürdürmek; 


Hükümet muhalifleri uğruna harekete geçmeye ve ölmeye hazırlanırken savaşılıyor 


onların nedeni. 


Böyle bir kampanyanın başarılı sayılması için bu amaçlardan yalnızca bazılarının yerine getirilmesi yeterlidir. 
elde edildi. Bu terör bombalama taktiğinin, topyekün veya 
kutsal, savaş yapılıyor ve böyle bir savaşın kamuoyuna duyurulduğu zaman. İkisinden biri 
kullanılıp kullanılmadığı ve propaganda dezavantajlarının taktiksel kazanımlardan daha ağır basıp basmadığı 
— kuruluşun dikkate alması gereken başka bir sorudur. Ama temel bir ahlak yok 
Bu taktiği kullanan gizli bir örgütle, bu taktiğe izin veren bir hükümet arasındaki fark 
askeri güçler (a) uçaklardan şehirlere bomba atacak; (b) bir kasaba veya şehirde savaşa girmek 
sivillerin yaşadığı; ve (c) Polis ve Güvenlik Hizmetlerine aşağıdakileri yapma yetkisi veren: 
acımasızca ve terörle rakiplerini avlıyor. Hükümetlerin “ahlaki öfkesi” 
Gizli bir örgütün sivilleri öldüren veya öldürebilecek bir bomba yerleştirmesi hoş karşılanmaz. 
tamamen ikiyüzlü — böyle bir hükümetin üyeleri ve ordu mensupları 
Böyle bir hükümete yardım eden sivil güçler "ölümcül silahları" kullanmaya fazlasıyla hazır ve istekli. 


sivil olsun ya da olmasın düşmanlarına karşı kuwvet kullanacaktır. 


Bir bombalama kampanyasını yürütmenin iki ana yolu vardır; bunlar birleştirilebilir; 
veya ayrı olarak kullanılır. Birincisi, kamuya açık bir yere önceden haber vermeden patlayıcı madde yerleştirmek, 
o cihaz patlıyor ve sivil kayıplara neden oluyor. İkincisi patlayıcı yerleştirmek 


cihazı halka açık bir yerde kullanmak ve alanın temizlenmesi için yeterli süreyi bırakan bir uyarı vermek 
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temizlendi, ancak cihazın bulunup güvenli hale getirilmesi için yeterli süre yok. Bu ikinci örnekte, 

cihaza bir "kurcalamaya karşı koruma" mekanizması takılabilir ve uyarı genellikle sadece 

Bomba yerleştirildikten ve bombardıman uçakları bölgeyi terk ettikten sonra (yaklaşık yarım saat gecikme) 
saat olağandır). Pratik düzeyde patlayıcıların elde edilmesi ve bomba becerisinin olması gerekir. 
edinilmesini sağlamak. Bu beceriler nispeten basittir (kılavuzların hâlâ mevcut olması nedeniyle), 

uzaktan kumandalı, doğru zamanlayıcı gecikmeli ve güvenli (bomba yapımcısı için) anti 

kurcalama mekanizmaları söz konusudur. Bu sonuncular oldukça karmaşık becerilerdir; 

Kendini kanıtlamış bir bomba yapımcısından öğrenilmeli veya deneme yanılma yoluyla edinilmelidir (ki bu 


riskli bir iş). Başlamanın en basit yolu “gübre/şeker” bombalarıyla veya basit 


"çivi bombaları". 


(3) Sabotaj 


Buradaki iki amaç şunlardır: (1) Sistemi içeriden baltalamak - aksama yaratmak 
Böylece sıradan Aryanların günlük yaşamı giderek daha fazla etkileniyor ve böylece onları mahrum bırakıyorlar. 
modern yaşamın bazı konforlarından bazılarıdır, çünkü kısmen bu konforlar teşvik etmektedir. 
ve kölece, uysal, evcil varoluşlarını mümkün kılmak; (2) kaynakların genişletilmesi 
hükümet - hem mali hem de askeri/güvenlik açısından - hükümeti zorluyor 
Hasar gören veya yok edilenleri onarın/değiştirin ve para ve insan kaynaklarını ayırın 


gücünü, altyapısını korumak için kullanıyor. 


Pratikler çoğunlukla hasar vermek/yok etmek için patlayıcı cihazların kullanılmasını içerir. 
Hassas yapılar ve tesisler. Uygun hedefler şunlardır: (1)Elektrik direkleri — özellikle 


büyük şehirlere; (2) televizyon vericileri ve röle direkleri; (3) su pompalama istasyonları; (4) 
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elektrik alt istasyonları; (5) otoyollar ve ana yollar (özellikle köprüler ve “uçuş 

fazla”); (6) demiryolları (özellikle sinyalizasyon ve köprüler); (7) gıda dağıtım merkezleri/ 
toptancılar; (8) yeraltı gaz ve petrol boru hatları (bunlar şu anda çoğunlukla işaretlenmiştir 
yolların veya nehirlerin altından geçtikleri yerler);(9) büyük ulusal ve uluslararası fabrikalar ve 
endüstriyel kompleksler; (10) kapalı alışveriş merkezleri; (11) petrol rafinerileri; (12) kimya tesisleri; 
(13) ticari depo ve dağıtım merkezleri; (14) kanalizasyon arıtma tesisleri; (15) 


havaalanları; (16) konteyner dağıtım merkezleri; (17) yakıt dağıtım merkezleri. 


Etkili olabilmesi için bu kesintinin düzenli aralıklarla (en az altıda bir) meydana gelmesi gerekir. 
ay kadar - birkaç yıl boyunca muhafaza edilmesi gerektiğinden. Ayrıca hedef türü 
seçilenlerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir; örneğin bir ay boyunca elektrik direkleri 
onları devirmek için tasarlanmış patlayıcı cihazlarla saldırıya uğradıktan sonra bir dahaki sefere bir TV yayın direği 


saldırıya uğradı, ardından bir otoyol köprüsü ve ardından bir dağıtım merkezi geldi. 


Hedeflerin çoğu, bir cihaz tarafından hasar gördüğünde veya yok edildiğinde hayati tehlike oluşturmaz; 
uyarı verilmesi gerekmektedir. Patlamanın can kaybına yol açabileceği hedeflerde, 
Kuruluşun, cihaz patlamadan önce bir uyarı verip vermeyeceğine karar vermesi gerekir (örn. 
otoyol köprüsü seçilir). Uyarı verilmesine karar verilirse bir tür gecikmeli patlama 
veya uzaktan kumandanın cihaza dahil edilmesi gerekir. Bu nedenle eğer bir köprü seçilirse 


cihaz terk edilmiş bir araçta olabilir. 


Burada asıl amacın zarar ve yıkım yaratmak olduğunun anlaşılması gerekmektedir. 


tesisler ve yapılar. Amaç sivilleri (ve hatta Orduyu) özel olarak yaralamak veya öldürmek değildir. 
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“bomba imha" personeli). Buna göre, hedefler mümkünse bu tür durumları önleyecek şekilde seçilmelidir. 
incinme. Bu nedenle binalar işçi vb. boş olduğunda seçilir. İçinde var 

bu durumlarda - ve özellikle röle direkleri, direkler vb. gibi izole edilmiş hedeflerde - gerek yoktur 
Patlayıcı cihazı gizlemek veya kurcalamayı önleyici mekanizmalarla donatmak için. Sadece bunu yapmak zorundalar 
Azami hasara neden olacak şekilde yerleştirilecek ve ya “yerinde” patlatılacak ya da basit bir bomba ile donatılacak. 


gecikme mekanizması. 


Pratik düzeyde patlayıcıların elde edilmesi ve istihbaratın toplanması gerekir. 
uygun hedefler. Seçilen ilk hedefler oldukça izole olanlar olabilir; 
Kablosuz uzaktan kumandası veya elektronik zamanlayıcı-ateşleyicisi olmayan cihaz hasar verebilir. Uygun 
ilk hedefler elektrik direkleridir; TV röle direkleri; petrol boru hatları (genellikle altıdan fazla gömülü 


ayaklar yerin altında olduğundan biraz kazmak gerekir) vb. 


Özet: 


Pratik düzeyde yakın gelecek için en iyi strateji şudur. (1) 
Birkaç yumuşak hedefe suikast; (2) Patlayıcı kullanarak sabotaj kampanyasının başlatılması 
cihazları savunmasız, düşük riskli hedeflere karşı kullanır. Bu ilk şeyler yapıldıktan sonra - ve 
daha fazla silah ve eğitim elde edildi - ardından uzun vadeli bir sabotaj kampanyası, 
Suikast ve ayaklanma devrimciyi yaratmak amacıyla başlatılabilir. 
gerekli olan durum. Bu kampanyanın sürdürülmesi gerektiği anlaşılmalıdır. 


Başarıya ulaşmak için en az beş ila on yıl gerekir. 
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Kuruluşun, kendisinden talep edebileceği uygulanabilir ve pratik amaçlara ihtiyacı vardır. 
Bir eylemin başarıyla gerçekleştirildiği her seferde hükümet - bu amaçlar anlaşılarak 
örgütün uğruna savaştığı bazı şeyler gibi. Bu amaçların mümkün olduğu kadar spesifik olması gerekir. 
teoride hükümet tarafından kabul edilebilir. Bu amaçlardan biri hükümetin bunu yapmasını talep etmektir. 
Holokost yalanının kamuoyu önünde kınanması. Bir diğeri ise Aryanların eğitim hakkını talep etmek. 
çocukları sadece Aryanların gittiği okullarda. Bir diğeri ise Aryanların taşımasına izin verilmesini talep etmek. 
kendi öz savunmaları için halka açık silahlar. Organizasyonun öncelikli hedefi 
mücadele - ve tüm benzer örgütlerin ve NS bireylerinin uğruna mücadele ettiği - bir 
kendi türlerimiz arasında barış içinde yaşayabileceğimiz bağımsız Aryan vatanı 
kendi doğa yasalarımız ve Aryan geleneklerimiz. Bu vatanda kendi Aryan kültürümüz gelişebilir 
Çünkü çocuklarımız Aryan ve Nasyonal Sosyalist bir şekilde eğitilebilirler. Bu temel amacın 


Bir eylemin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği her defasında duyurulmalıdır. 


